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Hier ziet u een klein gedeelte van de verzameling van meester Ponsteen.
Deze verzameling was jarenlang tentoongesteld in een vitrine in het gemeentehuis.
Met de inrichting van het nieuwe gemeentehuis is daar helaas geen plaats meer voor ingeruimd en 

li"en de stenen opgeslagen in de kluis in de voormalige BB-kelder. Toch best wel jammer, want op de 
Sa%andse Heuvelrug (en ook de Lemelerberg) zijn heel veel mooie fossielen gevonden en nog steeds te 
vinden. 

Er zijn niet veel plaatsen in Nederland waar je fossielen kunt vinden, daarom is het spijtig dat deze 
verzameling in een kluis ligt opgeslagen in plaats van op een plek waar iedereen ze kan bekijken, ze 
horen toch zeker bij de prachtige natuur van onze gemeente! 

Deze stenen lagen in de school van meester Ponsteen aan de Grotestraat (zie foto, waar nu Super de 
Boer is) opgeslagen in een vitrine in de gang. Als ik een mooie steen gevonden had , ging ik vaak even bij 
hem langs om hem te laten zien, vond ie mooi (en ik ook)!

                                                                                                Versteende spons

   Verzameld en gevonden door meester Ponsteen op de Nijverdalse berg en elders.
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