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In de vijfde klas op de school van meester Ponsteen werden we een keer op een morgen aan 
lange tafels in de gang gezet. De vitrinekast met fossielen ging open en meester Ponsteen liet de 
stenen rond gaan en vertelde er over. ‘s Middags kregen we praktijk: we gingen met de hele klas 
zoeken en Mannus Valk vond zowaar een ammoniet. Dat was voor mij het startschot voor een 
nieuwe hobby. De volgende weken (en maanden) liep ik bijna dagelijks te zoeken en het duurde 
niet lang voor ik met mijn verzameling kon beginnen.

Hier ziet u het resultaat van jaren van zoeken, het lijkt misschien weinig maar het kan soms 
heel lang duren voor je een mooie fossiel of een halfedelsteen gevonden hebt! Het is echt een kwestie 
van geduld, volhouden en doorzettingsvermogen. Maar de voldoening die je krijgt als je iets 
vindt, wat miljoenen jaren geleden geleefd hee& is toch altijd weer heel bijzonder. Elke vondst is 
altijd weer een unieke vondst!

Gevonden door Henk ter Avest op de Sa(andse Heuvelrug
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